
Orde van dienst voor zondag 25 januari 2026, De Open Hof Oud-Beijerland 
 

Voorganger: mw. Anneke Klavers - Bras 
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv De Open Hof Zangers 
===================================================================================== 

Muziek: Chi Mai. Thema uit Schindler’s List, ivm Herdenkingsdag voor de Holocaust op 27 januari  
 

VOORBEREIDING 
 

Muziek: J.S. Bach, Orgelbüchlein: ‘Vater unser im Himmelreich’ 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we het openingslied. 
 

Openingslied: Wij treden biddend in Uw licht (GvL 558) - 1 en 2 zangers, 3 en 4 gemeente 
1: Wij treden biddend in uw licht, 

op U is onze hoop gericht, 
die alles wat op aarde leeft, 
te allen tijd uw liefde geeft. 

2: God, Vader, die van eeuwigheid, 
het heil der mensen hebt bereid, 
geef dat uw alverlossend woord 
in groot vertrouwen wordt gehoord. 

 

3: God, Zoon, die door uw offerdood, 
de deur naar 't leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
bewaar ons in uw liefde, Heer. 

4: God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt,  
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de christenkerk. 

  

Bemoediging en drempelgebed 
 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) : NLB 287: 1, 2, 5 (Rond het licht dat leven doet) 
1: Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

2: Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

 

5: Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed  
 

Glorialied: Alleluja (Taizé) 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Moment met de kinderen 
 

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Schriftlezing: Joh 17: 1, 6 – 11, 20 -26 (BGT) 
 

Zingen: NLB 705: 1 - 4 (Ere zij aan God, de Vader) 
1: Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

2: Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

 

3: Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 

4: Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 

 

Lezing: Ef. 4: 1 – 6, 11 – 16 (BGT) 
 

Leef in vrede met elkaar 
 

1Jullie weten dat ik in de gevangenis zit omdat ik de Heer dien. Vanuit de gevangenis vraag ik jullie 
om te leven op een manier die bij christenen past. God heeft jullie uitgekozen.  

2Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten, en 
houd van elkaar.  

3De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die 
eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. 
 

4Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God 

uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op.  

5Jullie hebben één Heer, één geloof, één doop.  
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6En jullie hebben één God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, hij 

geeft leven aan alles en iedereen, hij is aanwezig in alles en iedereen. 

11Christus heeft ons geschenken gegeven: hij gaf ons apostelen, profeten, boodschappers van het 

goede nieuws, leraren, en leiders die de christenen steunen in hun geloof.  

12Het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden. Het is hun taak om 

goede dienaren van de kerk te zijn. En het is hun taak om de kerk van Christus sterk te maken.  

13Net zo lang totdat wij allemaal hetzelfde geloof hebben, en dezelfde kennis van de Zoon van God. 

Totdat wij samen als christenen volwassen zijn. Totdat de kerk volmaakt is, net als Christus zelf. 
 

14Mensen met slechte bedoelingen proberen ons te bedriegen. Ze willen ons overtuigen van hun 

verkeerde ideeën. Vroeger luisterden we naar hen, en raakten we in de war. Maar laten we nu geen 

onverstandige kinderen meer zijn!  

15Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden. Want op die manier gaan we steeds 

meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk.  

16Zonder hem kan de kerk niet bestaan, zonder hem kan de kerk geen eenheid blijven. 
 

De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich, en ze helpen om die kracht door te 

geven. Iedereen in de kerk krijgt zo een deel van die kracht. Want de kerk kan alleen groeien als 

iedereen in liefde samenwerkt. 

Zingen:  Zingen: NLB 970: 1 – 5 
1: Vlammen zijn er vele, 

één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

2: Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 

 

3: Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

4: Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

 

5: Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 

Verkondiging, aansluitend orgelspel 
 

Muziek: improvisatie over "Breng ons samen" van Sela. 
 

Zingen: Breng ons samen (Sela) 
 

1: U roept ons samen als kerk van de Heer,  
    verbonden met U en elkaar. 
    Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
    eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
    Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
    waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

2: Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
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3: U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (2x) 
 

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
Beden afgewisseld met NLB 1005 refrein 
 

Christus, ons Licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister 
Christus, ons Licht 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Mededelingen en collecten door de diaken 
 

Slotlied:  NLB 418: 1, 2, 3 
1: God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

2: Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 

3: Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 

Wegzending en zegen 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek: Punta Bianca, Ludovico Einaudi  

 


